Diegene die ik liefheb verlaat ik,
om diegene die ik liefhad terug te vinden.

Al Pemails

levensgezellin van Alberic Van der Plas

Geboren te Mechelen op 6 mei 1951 en
overleden thuis te Lebbeke op 24 juni 2024.

Wij nemen afscheid van Godelieve en herdenken de mooie
momenten uit haar leven in Rouwcentrum het Afscheid,
Motbaan 1 te Lebbeke (Flor Hofmanslaan)
op zaterdag 29 juni 2024 om 10.30 uur
waarna haar urne thuis een mooi plaatsje krijgt.

Samenkomst in de wachtruimte vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid om Godelieve een laatste groet te brengen
in het funerarium van Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op donderdag van 19.15 tot 20.15 vur.

Zij leeft verder in het hart van:

Bianca () Buedts haar dochter
Bo Brems haar kleindochter
Bart Brems de papa van Bo
Alberic Van der Plas haar levensgezel

Katleen en lvan Van der Plas - Teirbroodt
Senne, Warre
Bart en Debbie Van der Plas - Van Eetvelde
Lia, Milo
Sven Van der Plas de kinderen en kleinkinderen van Alberic

Annie en Franky (t) Leaerts - Stassijns,
kinderen en kleinkinderen
Anne-Marie en Willy Leaerts - Tanghe,
kinderen en kleinkinderen
Roger () Leaerts,
kinderen en kleinkinderen
haar zussen, broer, schoonbroers, neven en nichten

Met dank aan Dokter Bambust en

haar thuisverpleesters Ann, Christel, Nathalie en Erika.

Condoleren via www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Fabriekstraat 42 - 9280 Lebbeke

Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55




